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Tijdens deze gemakkelijke stads- en parkjeswandeling door Weert, loopt u eerst door het gezellige centrum 
met leuke winkels en de St. Martinuskerk en dan loopt u door een parkje langs het Fatima Huis. Voorbij een 
mooie bomenlaan wandelt u langs de Zuid-Willemsvaart en dan passeert u de Wilhelmus Hubertusmolen. U 
wandelt door het prachtige Molenakkerpark naar een grasheuvel en speeltuin met zitbanken en dan loopt u 
weer een mooi stuk langs het kanaal. Aan het einde, wandelt u door het fraaie kasteelpark van kasteel 
Neijenborgh en komt u weer bij restaurant Prego. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,7 km  1.20 uur  1 m  1 m 
 

Auteur: Jos Wlazlo   Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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Startpunt: Restaurant La Cucina Prego, Oelemarkt 15, Weert.  Tel: 0495-212417.  Parkeer (betaald) op het 
Kasteelplein te Weert.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar de appartementengebouwen gaat u L 
(Hegstraat) langs de Rabobank. Vlak voor huisnr. 30 gaat u L (Carisstraatje).  Aan de T-splitsing gaat u L en 
dan komt u links bij Prego.   

 
 

1774. WEERT 5,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Prego gaat u R 
over de klinkerweg. Aan de ruime Y-splitsing, bij 
hardstenen openbare  waterpomp (1981), gaat u R 
(Hoogstraat) verder door de voetgangerszone.   
 

(In de Weerter binnenstad stonden vroeger diverse 
openbare waterpompen. Na de intreding van de 
loden waterleiding zijn al deze waterpompen uit het 
straatbeeld verdwenen. De huidige pomp is o.a. een 
herinnering aan de openbare waterpomp, die tot 
1933 hier stond. Hier konden huisvrouwen het 
benodigde water voor het huishouden met de hand 
oppompen en het was de plek waar de laatste 
nieuwtjes werden uitgewisseld. 
 

De Oelemarkt is een van de oudste pleinen van 
Weert. De oorsprong van de naam van dit plein gaat 
terug tot in de 17e en 18e eeuw, toen men hier potten 
verkocht. De Latijnse naam voor pot is Ulla en dit is 
verbasterd tot de huidige naam. Nu is het 
uitgaansgebied van Weert). 
 

Op de Markt loopt u RD met links de  
St. Martinuskerk met de monumentale westtoren. 
 

(De oostelijk helft van de kerk, de oudste helft, is in 
1456 gereed gekomen. De toren is meer dan 100 m 
hoog. Zie infobordje bij ingang kerk. Het interieur van 
de kerk is prachtig en moet u zeker gaan bekijken. 
 

De beiaard van de kerk is één van de grootse ter 
wereld en bestaat uit 49 bronzen klokken met een 
gewicht van 20.000 kilo. In de kerk staat een 
maquette van de beiaard waar u o. a. Stere de Zee 
kunt laten spelen. Het grote hardstenen doopvont is 
het oudste deel van het interieur en komt uit de 
eerste kapel uit de 11e eeuw).  
 

Het kunstwerk/beeldje, dat op het plein staat, is  
Tieske Weekers, de laatste stadsomroeper van 
Weert. Deze kleine markante figuur stond met zijn 
luide stem alom bekend als ‘t Umbelderke).  
 

Meteen daarna, meteen voorbij de Martinuskerk 
en het VVV kantoor/het voormalig raadhuis 
(1550/zie infobordje), gaat u R (Meikoel). Op het 
grote plein genaamd De Nieuwe Markt, met rechts 
de Muntpassage, gaat u L en loop dan RD over de 
linkerzijde van het plein.  Aan de 4-sprong, einde 
plein, gaat u bij wegwijzer RD (Ursulinenhof) 
richting Stadhuis. Voorbij de zeshoekige 
Mariakapel (zie infobordje), die op de plek staat  

waar vroeger de tuin van het Ursulinenklooster 
lag,  gaat u RD  over de klinkerweg met links een 
kunstwerk/insectenhotel. Via zebrapad steekt u 
de twee rijbanen van de Wilhelminasingel over en 
dan gaat u RD (Stadhuispassage) met rechts een 
groot appartementencomplex en links het 
stadhuis.  Loop aan het einde van de passage de 
trap omlaag en ga R.   
 

2. 50 m verder gaat u aan de 4-sprong RD 
(Nieuwstraat). Vlak daarna gaat u R 
(Regulierenstraat).   Aan de 3-sprong, bij  
huisnr. 6,  gaat u RD over het grindpad en meteen 
daarna gaat u bij zitbank L over het grindpad,  
met rechts de basisschool de Kameleon. Aan  
de 4-sprong gaat u R over het grindpad, met 
rechts de school en links een speeltuin. Na bijna 
50 m gaat u aan de 3-sprong L  en loop RD met 
links de voormalige Fatimakerk (1955), die in 2010 
aan de eredienst is onttrokken.  
 

(De voormalige kerk heet nu 'Fatima Huis' en wordt  
sinds 2014 gebruikt voor maatschappelijke 
doeleinden.  Sinds 2019  houdt elke zondag de 
Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk hier haar 
gebedsdienst).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD.   
 

(Als u hier L gaat en aan de rechterkant door de deur 
gaat, komt u in de  kerk. Bij de ingang is ook een wc).   
 

Negeer zijpaden. Steek de asfaltweg (Coenraad 
Abelsstraat) over en loop RD (Jean 
Verheggenstraat) over de klinkerweg.   
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u links de voormalige kerk 
van het voormalige klooster (1906) van de Paters van 
de H. Geest. De kapel (1906) en de uitbouw (1930), 
is sinds 1989 het onderkomen van de Turkse moskee 
Osman Gazi -HDV).   
 

Voorbij huisnr. 16 gaat u RD over het pad gelegen 
tussen lindebomen. 
 

(Meteen links passeert u een infobord met info over 
de Rumoldusmolen (<1832-1921)).  
 

Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong voor de 
speeltuin gaat u R.   
 

3. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R 
(Patersveld). Negeer zijpaden. 

https://cucinaprego.nl/
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 Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (Willem 1 
straat) over de doodlopende weg. Aan de  
T-splitsing, voor de Zuid-Willemsvaart, gaat u R 
(Industriekade).  
 

(Hier ziet u aan de andere kant van het kanaal de  
St. Odamolen (1884)).  
 

Negeer zijwegen en vlak daarna  gaat de 
asfaltweg over in de mooie  Werthaboulevard.   
 

(Na ruim 300 m passeert u rechts het grote 
kunstwerk “On the shoulder of Giants”. 
 

Vier voor Weert typerende en herkenbare figuren: de 
arbeider, de carnavalsprins, de franciscaan en de 
nauw met de Weerter geschiedenis verbonden 
Philips de Montmorency, graaf van Horne, dragen de 
originele cabine van de historische laad- en loskraan 
van de voormalige Coöperatiegebouwen van het 
Landbouwbelang. Deze cabine is een belangrijk 
voorbeeld van de economische ontwikkeling en bloei 
van Weert in de 19e en vroeg 20e eeuw.  
 

Bovenop de cabine staat een klok, geïnspireerd op 
modellen van zowel de klassieke stadsklok als de 
fabrieksklok. Hier loopt de tijd echter zowel voor- als 
achteruit: de cijfers en wijzer lopen achterwaarts, 
richting het verleden, maar geven de juiste tijd aan in 
het heden).  
 

Na bijna 600 m steekt u, bij verkeerslichten, via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en dan 
gaat u L over de Stadsbrug, een hefbrug uit 1968.  
Na de brug gaat u RD over het tegelpad/trottoir. 
Na ruim 150 m, vlak voor de Wilhelmus 
Hubertusmolen, die te bezoeken is, gaat u R via 
ijzeren doorgang over het tegelpad.    
 

(De molen is in 1904 gebouwd nadat een 
standerdmolen hier door blikseminslag vernield was). 
 

Aan het einde steekt u de asfaltweg over en gaat 
u L over het trottoir.   
 

4. Na 20 m gaat u R over het tweerichtings-
fietspad met links water. Negeer zijpaden. U loopt 
hier door de wijk Molenakker.  Na 600 m, voorbij 
het rechts gelegen voetbalveldje en einde rechts 
gelegen lindelaan, loopt u schuin R de 
grasheuvel omhoog.  
 

(U kunt hier ook verder RD lopen. Vlak daarna, 
meteen voorbij lantaarnpaal nr. 7771, gaat u R over 
het grindpad, met links een haag en rechts de 
grasheuvel. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Boven op de heuvel gaat u RD via de glijbaan 
omlaag of neem rechts de kabelbaan….   
Beneden gaat u R over het grindpad. **** Voorbij 
de speeltuin, waarin grote “rioolbuizen” liggen, 
en bij parkeerplaats gaat u R over het grindpad 
met rechts de speeltuin en links veel zitbanken. 
Negeer zijpaden en blijf het grindpad RD volgen 
met even verder rechts het Molenakkerpark/groot 
gazon. Bij basketbalveld buigt het pad naar links 
en vlak daarna, aan de T-splitsing, gaat u L over 
het grindpad/lindelaan. Negeer zijwegen. Bij 
trafohuisje buigt het grindpad naar rechts en 
even verder wordt het pad een asfaltweg.  Aan de 
T-splitsing gaat u L. Steek aan het einde de 

asfaltweg over en ga L over het gras met rechts 
de Zuid-Willemsvaart. Na 500 m, aan het einde 
van de asfaltweg, gaat u bij huisnr. 52 het trapje 
op en steek R via de Biesterbrug, een ophaalbrug 
uit 1997, die de oude gietijzeren brug uit 1867 
verving, het kanaal over.    
 

5. Meteen na de brug gaat u R over het smalle 
pad, gelegen tussen bomen en rechts het kanaal.  
 

(Dit circa 500 m lange pad wordt het 
Verliefdenlaantje genoemd. Het pad, met afwisselend 
kastanje- en lindebomen, is een geliefde plek voor 
wandelaars, verliefde stelletjes en natuurlijk ook voor 
niet meer zo’n verliefde stellen. De bomen zijn in de 
18e eeuw geplant door de Minderbroeders van het 
hier vlakbij gelegen klooster. Het pad is een 
beschermd dorpsgezicht en een populaire fotoplek bij 
trouwpartijen.  
 

Links ziet u het grote voormalig klooster Op de Biest, 
een voormalig Minderbroederklooster waarvan de 
geschiedenis terug gaat tot 1461. In 1999 is het 
klooster ingrijpend verbouwd tot Zorgcentrum 
Hieronymus). 
 

Na bijna 500 m, meteen voorbij huisnr. 12, gaat u 
L omlaag, steek de klinkerweg over en loop RD  
(Recollectenstraat) over de klinkerweg/trottoir 
langs huisnr. 26. Ruim 50 m verder, voorbij 
huisnr. 7, gaat u R over het grindpad. Vlak daarna 
aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u L.  Aan de 
ongelijke 5-sprong, voor de brug, gaat u L met 
rechts de gracht van het voormalig kasteel 
Nijenborgh en links de voormalige tiendschuur 
(15e eeuw) van het kasteel. Aan de 3-sprong, bij 
“speer” t. h. a. de  van Horne Dynastie, gaat u R. 
Voorbij zit- picknickbanken gaat u R langs de 
doorgaande weg met rechts de gracht. Na bijna 
100 m, tegenover de Egmondtstraat, gaat u R 
over de kasseienweg en via  het restant van de 
oude  kasteelpoort loopt u het kasteelterrein/nu 
stadspark binnen van het voormalige kasteel 
Nijenborgh (1455), dat in 1702 tijdens de Spaanse 
Successieoorlog werd verwoest.  
 

(Via verschillende infobordjes, die u passeert , komt u 
meer te weten over de geschiedenis van deze 
bijzondere plek. Meteen links ziet u het herenhuis, 
dat in 19e eeuw  op de fundamenten van een 
hoektoren is gebouwd). 
 

Loop via de kasseienweg RD door het park en u 
passeert links het 2,60 m hoge en meer dan  
1000 kilo wegende ruiterstandbeeld van Philips 
de Montmorency, graaf van Horne. Vlak  voor de 
brug gaat u L, met rechts de kasteelgracht en u 
passeert weer infobordjes. Negeer brug rechts.  
Via volgende brug steekt u de gracht over en dan 
gaat u aan de doorgaande weg L, met links de 
gracht en dan ziet u links weer het huidig 
herenhuis. Aan de kruising bij kanon steekt u R 
de doorgaande weg over en dan komt u rechts bij 
Prego, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras iets kunt eten of drinken 
en waar ook een infobordje aan de muur hangt. 


