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Ten zuiden van de Belgische stad Bilzen, ligt Landgoed Alden Biesen met een prachtige imposante 
waterburcht. Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst over leuke paden naar het dorp 
Rijkhoven en dan loopt u naar het dal van de Nieuwzouw, waar een mooi vlonderpad met zitbank is om te 
pauzeren.  Na een stukje door het bos komt u in het dorpje Reek en via een mooie bomenlaan loopt u weer 
richting het landgoed. Via poortgebouw en kasseienweg door lindelaan komt u bij een vlonderpad en dan 
komt u bij de ingang van het kasteel, waar u eventueel een rondje over het terrein van de commanderij kunt 
lopen. Dan maakt u nog een leuk ommetje door de Engelse tuin en door het bos.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Alden Biesen, Kasteelstraat 6, Bilzen-Hoeselt.  De ingang van de grote 
parkeerplaats is in de straat Roelants du Vivierlaan. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,42 km  1.45  uur  46 m  51 m 
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1883. ALDEN BIESEN 7,4 km 
 

1. Vanaf de grote parkeerplaats loopt u richting 
kasteel, steek via zebrapad de doorgaande weg 
over en ga bij wegwijzer L het brede klinkerpad 
omlaag, met rechts mooi zicht op de Franse tuin 
en de westvleugel van het kasteel/waterburcht. 
Aan de 3-sprong, bij zitbank en wegwijzer, gaat u 
R door het poortgebouw (1571) met meteen links 
het gasthuis (eind 16e eeuw/nu taverne).  
 

(Dit was de poort naar Bilzen en Hoesselt). 
 

Volg RD het stijgende tegelpad door de prachtige 
lindelaan, met rechts het kasteel.  
 

(U kunt ook links over het stijgende asfaltpad lopen 
met rechts de lindelaan). 
 

U passeert rechts de hoge eenbeukige barokke 
kerk, een van de weinige bedehuizen van de 
Duitse orde die nog resten. Links passeert u een 
oorlogsmonument. Bij toegangspoort naar 
binnenplaats wordt het tegelpad een stijgende 
kasseienweg, door de lindelaan. Aan de 3-sprong 
gaat u bij zitbanken RD verder omhoog en negeer 
meteen vlonderpad rechts. 150 m verder gaat u 
aan de volgende 3-sprong R (o.a. oranje kruis) 
het betonnenpad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u 
RD omhoog. (U verlaat de wandelmarkeringen. Hier 
heeft u rechts mooi zicht op de hoge toren van het 
kasteel). Het pad buigt beneden naar rechts. Aan 
de T-splitsing gaat u L omlaag en negeer meteen, 
bij breed houten hek, zijpad rechts. Voorbij 
ingang van de begraafplaats van Rijkhoven steekt 
u de doorgaande weg over en loopt u bij  
huisnr. 31 RD (oranje kruis) het brede graspad 
omlaag. Boven, aan het einde van het 
Koekoekspad, gaat u aan de T-splitsing, bij 
zitbank, R de veldweg omlaag en 100 m verder 
loopt u RD de betonplatenweg, door het dorp 
Rijkhoven, omlaag.   
 

2. Aan de 3-sprong gaat u RD (Cuvelierstraat) 
verder omlaag. Vlak daarna gaat u aan de  
3-sprong, bij zitbank, R (Alden Biesenstraat) 
omlaag. Aan de 3-sprong, bij elektriciteitstoren 
met brievenbus, gaat u RD.  Meteen daarna aan 
de T-splitsing gaat u R (Kogelstraat) de 
doorgaande weg omhoog. Meteen daarna, aan de 
3-sprong, gaat u L (Kogelstraat 
31/Speelmanssteeg) de asfaltweg omhoog, die 
meteen een stijgende veldweg wordt.   Beneden 
aan de T-splitsing, bij aardig optrekje, gaat u L de 
smalle asfaltweg omlaag.  Vlak daarna gaat u aan 
de 4-sprong R (Lindestraat) de doodlopende 
asfaltweg omhoog en na 150 m verlaat u de 
bebouwde kom. Bij verbodsbord wordt de 
asfaltweg een dalende betonplatenweg. Circa  
10 m voor het autowegviaduct gaat u R (blauwe 

pijl) het bospad omhoog, dat even verder langs 
en door de bosrand loopt. Na bijna 200 m maakt 
het pad twee haakse bochten en volg het 
stijgende graspad, dat tussen akker en weiland 
ligt. Boven aan de T-splitsing gaat u R de smalle 
betonplatenweg omhoog.    
 

3.  Na ruim 200 m gaat u, bij kleine stenen stal, L 
(oranje kruis/blauwe ruit) door de rand van het 
weiland/grasland en dan passeert u meteen 
rechts twee grote eiken.  In de hoek gaat u L en 
na 20 m gaat u R (oranje/blauw) over het smalle 
pad, dat tussen meidoornhagen ligt. Steek de 
doorgaande weg over en loop bij infobord “Alden 
Biesen” RD (Biezeveldweg/ oranje/blauw) over 
het pad, dat eveneens tussen meidoornhagen ligt. 
Na 200 m passeert u beneden een vlonderpad 
met zitbank, dat in een rietveld ligt, een fijne 
pauzeplek na 4,2 km lopen.  Aan de T-splitsing, 
bij infobord “Rietveld” en vlonder, gaat u L 
(oranje/rood) het smalle bospad omlaag. 150 m 
verder buigt het pad  rechts verder omhoog met 
links afrastering van weiland en rechts de 
bosrand. Boven, aan de 3-sprong bij infobord 
“Holle wegen”, gaat u RD (wit-rood/geel-rood) de 
veldweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing, bij 
grote eik in het dorpje Reek, gaat u R de 
asfaltweg omhoog. Na 100 m gaat u boven aan de 
T-splitsing R (oranje/rood) omhoog. Vlak daarna 
gaat u aan de volgende T-splitsing L (Reekstraat).   
 

4. Na 10 m gaat u R (oranje/rood) het smalle pad, 
dat tussen weilanden ligt, omhoog. Voorbij 
schuur gaat u boven, aan de T-splitsing, L 
(oranje/geel) over de veldweg, die vlak daarna bij 
veerooster naar rechts (oranje/geel) buigt en dan 
ziet u links de kerk in Martenslinde.  100 m verder, 
aan de 3-sprong, bij herdenkingsbord en 
volgende veerooster, gaat u RD (oranje/rood) de 
veldweg omhoog.  
 

(Herdenkingsbord ter nagedachtenis aan de vijf 
omgekomen bemanningsleden van de Britse 
bommenwerper Whitley V Z6586/ZA-F die in de 
nacht van 16 op 17 aug 1941 door een Duitse 
nachtjager werd neergehaald). 
 

Negeer zijpaden en volg geruime RD de veldweg, 
die een graspad en vervolgens weer een veldweg 
wordt, door de iepenlaan omhoog. Na 700 m gaat 
u boven aan de T-splitsing, waar op het grasveld 
voor u een ronde picknickbank staat, R over de 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u R door het 
poortgebouw (1662) met de 30 m hoge toren 
(1652).  
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(Dit was de poort naar Maastricht. Meteen links in het 
poortgebouw passeert u het Trompetterhuis 
(1663/1689), waar de poortwachter logeerde. Rechts 
passeert u het Apostelhuis (1719-1720), dat bestemd 
was voor de opvang van twaalf behoeftigen uit de 
omgeving, maar die functie heeft het evenwel nooit 
vervuld).  
 

Volg nu RD (Maastrichter Allee) de dalende 
kasseienweg door de lindelaan van de 
Landcommanderij Alden Biesen. Negeer smal 
betonnenpad links omlaag en loop verder RD 
door de lindelaan omlaag. (U bent hier al geweest). 
150 m verder,  aan de 3-sprong bij 2 zitbanken, 
gaat u L (oranje/blauw/ groen/rood) over het 
mooie lange vlonderpad door de 
hoogstamboomgaard, met rechts mooi zicht op 
de commanderij.   
 

(Eindje verder passeert u zitbanken en grote  
relaxstoelen en dan passeert u links een bijenmobiel)   
 

Aan het einde van het vlonderpad gaat u R en 
meteen daarna, aan de 4-sprong, loopt u RD   
omlaag, naar de ingang van de waterburcht/ 
kasteel.  
 

5. Vlak voor het mooie smeedijzeren toegangshek 
en zicht op het  waterkasteel en voorhof, gaat u 
bij zitbank L omhoog. 
 

(Hier kunt u (niet altijd mogelijk) ook via het 
kasteelterrein verder lopen. Rechts ziet u de 
noordelijke voorburcht met meteen rechts de 
tiendschuur. In deze voorburcht bevonden zich o. a. 
de paardenstallen, koetshuizen, smidse en brouwerij.  
 

Links ziet u de zuidelijke voorburcht met meteen links 
de rijstal. In deze vleugel bevonden zich ook de  
dienstgebouwen.   
 

Aan de 3-sprong gaat u R en u komt op de 
binnenplaats. 
 

(Hier staat de barokke kerk (1634-1638) met een 
orgel uit 1788 (beslist even bezoeken). Hier bevindt 
zich ook het onthaalpunt/infobalie). 
 

Op de  binnenplaats gaat u meteen L en ga dan links 
van de zuilenrij door de doorgang en u komt in de 
Franse Tuin.  
 

(Hier ziet u rechts de oranjerie uit circa 1700. Hier in 
de Franse tuin heeft u mooi zicht op de kerk en de 
voorkant van de waterburcht).  
 

(Loop bij de hoofdingang van de waterburcht RD en 
loop dan de stalen trap omhoog. Ga nu meteen L 
over de asfaltweg met links de waterburcht/zuidelijke 
voorburcht en even verder rechts de Engelse tuin 
met de Minervatempel. Aan het einde van de 
voorburcht, bij de laatste deur links, gaat u R over het 
gras met rechts bloemenperken. Ga nu verder bij **** 
in dit punt).  
 

Via hek loopt u de Engelse tuin binnen.  
 

(Na 10 m kunt u L over het gras omhoog lopen, met 
boven links van u de tuinmuur. (Hier boven bij 
tuinmuur heeft u prachtig zicht op de commanderij, 
een mooie plek om een foto te maken). Voor de 
bosrand gaat u R omlaag. Beneden voor 
bloemperken gaat u L. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).  
 

Let op!  De asfaltweg buigt meteen naar rechts. 
Meteen daarna, tegenover de eerste deur rechts, 
gaat u L over het gras omhoog met rechts de 
bloemenperken. **** Neem het voorlaatste 
graspad R tussen de bloemperken door. Aan de 
4-sprong gaat u L. Meteen daarna, aan de  
T-splitsing voor de bosrand, gaat u R omlaag. 
Even verder, in de hoek bij hoge beukenhaag, 
gaat u  L en ga dan meteen bij berceau L het 
bospad omhoog. Vlak daarna, aan de 3-sprong, 
gaat u R het bos- grindpad omhoog. Voorbij de 
mooie brug over de “droge” rivierbedding gaat u 
RD het bos- grindpad omhoog.   
 

6. Boven aan de T-splitsing gaat u R omhoog.  
Negeer zijpad rechts omlaag en vlak daarna, aan 
de 3-sprong, gaat u L en u passeert de vertelplek 
bestaande uit 3 kegelvormige hutten. Volg verder 
het bos- graspad. Aan de ongelijke 4-sprong, bij 
zitbank en links een ijzeren hek, gaat u RD 
omlaag. Aan de 3-sprong, bij theepaviljoen met 
ijskelder, gaat u RD omlaag. Negeer zijpaden en 
blijf het pad, dat een eind verder rechts omlaag 
buigt, RD volgen. Beneden aan de T-splitsing, 
waar u weer mooi zicht op het kasteel/ 
waterburcht heeft, gaat u L. Meteen daarna 
verlaat u het terrein van de commanderij. Steek 
via zebrapad de doorgaande weg over en u komt 
weer bij de parkeerplaats.   
 

(Als u hier L omhoog gaat, komt na 50 m bij 
plaatsnaambord Rijkhoven rechts bij brasserie de 
Boomgaert, waar u de wandeling kunt afsluiten met  
o.a. koffie en vlaai). 

 

 
In de 13e eeuw (vanaf 1220) ontstond hier de indrukwekkende landcommanderij Alden Biesen van de 
Duitse Ridderode, hoofdzetel van de balije Biesen, dat tientallen bezittingen in de regio in bezit had. 
Eeuwenlang was het een van de machtigste hoofdkwartieren van de Duitse Ridderorde, een strategisch 
bolwerk van geloof, macht en ambitie. Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) worden de eigendommen 
van de Duitse Ridderorde in beslag genomen. In 1797 koopt Guillaume Claes, burgemeester van Hasselt, 
het domein en redt het van de sloop. Toch raakt het in verval en in 1971 verwoest een zware brand bijna 
het hele kasteel. Enkel de muren blijven overeind. De Vlaamse overheid wordt dan eigenaar en dan volgt 
een grondige restauratie. Nu is het een bruisend centrum voor cultuur, erfgoed, toerisme en congressen. 
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Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

 


